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Voorwoord 
 
KWB is Raak geworden.  Dat weet nu ongeveer iedereen. 
Maar als, zoals vroeger als je bv vloekte je vijf frank in het potje moest steken, je nu ook 
eens 20 cent in een potje zou moeten steken telkens als je KWB zegt terwijl je Raak 
moest zeggen dan zou dat potje al aardig gevuld zijn. 
De macht der gewoonte met als verzachtende omstandigheid dat Raak is wat KWB 
was.   
Het is hetzelfde, alleen de naam is veranderd. 
 

 

Agenda voor de volgende maanden 
 

Vr 4/10  lezing over Thailand 
Vr 25/10  halloweenwandeling Noeveren Boom 
Za 26/10  herfstwandeling 
Zo 27/10  restaurantdag Gildenhuis 
Za  2/11  Gezellig samenzijn 
Do 7/11  11-11-11 filmvoorstelling El Eco 
Zo  10/11   11-11-11 actie  wafels 
Vr  22/11   Dartsavond  
 
 

Doorlopend 
 

Volleybal dins- & donderdag 20u30 tot 22u30    sportschuur 
Petanque dins- & donderdag 19u tot 22 u    sportschuur 
Badminton donderdag 20u30       sportschuur 
Tuinders 3de donderdag vd maand      Gildenhuis 



Halloweenwandeling    vr 25/10 
 

Wat reeds een jarenlange traditie is en telkenmale meer succes kent, is de 
Halloween-griezelwandeling in Noeveren Boom ingericht door de 
sportdienst. 
Wij hebben hiervoor 30 kaarten (= een volledige groep) aangekocht met 
start om 21.40 u. 

Er wordt gewandeld door de griezelige buurt 
van Noeveren onder begeleiding. 
Onderweg komt u letterlijk en figuurlijk van alles 
en nog wat tegen. Deze wandeling van ongeveer 
5 km is niet toegelaten voor kinderen onder de 8 
jaar en de omloop is niet toegankelijk voor 
rolstoelen.  
Hoge hakken laat je best thuis en bij regenweer 
zijn laarzen of stevige stapschoenen geen 
overbodige luxe. 
Startplaats is café De Koophandel, Noeveren 68 

te Boom. Inschrijven kost 10 euro per persoon. Hierin is een drankje, een 
leuke wandeling vol verrassingen en vele acts inbegrepen. 
Graag zo vlug mogelijk inschrijven. De namen van de deelnemers moet ik 
zo vlug mogelijk doorgeven, dit i.v.m. inbegrepen verzekering. 
 
Praktisch: Inschrijven via mail naar frans.andries@telenet.be met de 
namen van de deelnemers, daarna kan je 10 €/pp overschrijven op Raak-
rekeningnr.: BE91 7895 5134 4176. 
Afspraak op vrijdag 25/10 om 21.00 u op het Brooikensplein 
(Begijnenbossen), zodat we met zo weinig mogelijk auto’s naar Noeveren 
kunnen rijden. Daar moet de groep voltallig zijn om 21.25 u zodat we 
kunnen vertrekken voor deze griezelige tocht om 21.40 u. 
 
 
 
 
 



Herfstwandeling          za 26/10 
 

Naar de Congo 
 
Voor onze herfstwandeling 
trekken door een prachtig 
landschap dat ons naar De 
Congo leidt. Als je wil 
weten waar De Congo ligt 
moet je meegaan of 
wachten op het verslag dat in de Kroniek van November verschijnt. Een ritje 
van ongeveer 45min brengt ons naar het vertrekpunt van de wandeling. 
Van moeilijkheid is geen sprake. Lichtglooiende paden door een prachtig 
decor met hier en daar een holle weg is het enigste noemenswaardige dat 
te vermelden is. Een uitgebreid terras voorzien van drank uit een plaatselijk 
café kan dienst doen als picknickplaats. Bij slecht weer kunnen we uitwijken 
naar de binnenkant van ‘t café.  
Samenkomst en vertrek zoals gewoonlijk om 9u achter de kerk. Graag 
seintje dat je meegaat. 
Dirk 

 
 

Gezellig samenzijn             za 02/11 
 

Zoals vorig jaar plannen we een gezellig samenzijn met een etentje en 
optreden . 
Dit gaat door op zaterdag 2 november  om 18 u in het Gildenhuis. 
Op het menu staat Paella Valenciano vers ter plekke bereid in traditionele 
pan. rijkelijk gevuld met zeevruchten scampi, calamares, gambas, 
mosselen, venusschelpen, kalfsworstjes, kip  verse groenten in heerlijke jus 
met rijst. 
Met brood en hoeveboter 
En als alternatief zarzuela van vlees, met  stoofvlees, kip, kalfsworst, 
albondigas, spek, gestoofd in kruidige  tomatensaus met aardappelen.  

 
 



Daarna voorzien wij een optreden van Stef Vanpoucke, een humorcreateur 
met zijn programma “De Comedy Connaisseur” 
Tijdens deze voorstelling neemt hij jullie graag mee op sleeptouw en vertelt 
hij over zijn passie: comedy.  
Het is een tijdreis vol weetjes en anekdotes over zijn en jouw humorhelden 
van vroeger en nu.   
En passant geeft hij een unieke kijk achter de schermen van de Vlaamse 
comedywereld waarin hij zelf al 30 jaar als comedian, schrijver en boeker 
rondloopt. 
Kortom we verwachten een plezante nostalgische boeiende voorstelling. 
Voor deze avond vragen we 27 € all-in (dus drank inbegrepen) 
Inschrijvingen graag ten laatste binnen op zondag 26/10/2024 bij Frans 
Andries (gegevens achteraan deze Kroniek.) 
Graag je keuze vermelden, Paella of Zarzuela van vlees 
 
 

11.11.11 Filmvoorstelling EL ECO       do 7/11 
 

Raak steunt 11.11.11. in Rumst 
Het centrale thema is dit jaar: 
KIES VOOR MENSELIJKHEID. 
Wij kunnen en willen niet aanvaarden dat de ene mens méér waard is dan 
de ander. 

Filmvoorstelling: EL ECO  i.s.m. RAAK 
en het Gemeentebestuur. INKOM 
GRATIS 
Een inkijk in een dorpsgemeenschap 
waar de vrouwen en kinderen het 
levensritme bepalen. 
‘El Eco’ raakt de essentie van het leven 

en portretteert opgroeien als een groot avontuur. De film is wondermooi, 
een meesterwerk en werd bekroond met zowel Beste Documentaire als 
Beste Regie op het filmfestival van Berlijn. 
Donderdag 7 november 20 uur in de Raadzaal van het Gemeentehuis 
Na de film kan je napraten bij een glaasje aangeboden door de gemeente 



11.11.11 wafels          zo 10/11 
 

(H)eerlijke wafels in het Wafelcafé i.s.m.  RAAKpunt REET 
 ZONDAG 10 november van 
11 tot 18 uur in het GILDENHUIS 
-Eikenstraat, Reet 
GEZELLIG AAN TAFEL met 
versgebakken wafels met of 

zonder slagroom bij een drankje. 
OF  
TAKE AWAY, vooraf te bestellen via een QR-code:  
 
 

Dartsavond RAAK-Reet                vr 22/11 
 

22 november – Gildenhuis Reet 
 
U kent het spelletje niet, u hebt nog nooit een pijltje gegooid, u hebt al 
eens een pijltje gegooid maar eindigen met een dubbel is toch iets te 
moeilijk, u  hebt het spelletje al eens op tv gezien maar dat is het dan, ... 
geen probleem. Met enkele fun-spelletjes leert u het bord kennen en met 
spelletjes 101 en 301 eindigend op een single leert u het spel 
spelenderwijs. 
 
U speelt het spel en wil u meten met andere spelers? Geen probleem, bij 
ons kan je een 501 spelen eindigend op een dubbel. Misschien wel in een 
verrassend frisse andere formule dan echte competities, maar daarom niet 
minder leuk. 
 
Bij elk spelletje dat u speelt kan u een punt verdienen. Degene met de 
meeste punten op het einde van de avond wint een prijsje. Er zijn 2 prijzen 
voorzien, eentje voor de 101’ers en eentje voor de 501’ers. 
Bij inschrijving geeft u gewoon op of u voor 501 of 101 gaat. 
 



Indien u later komt, geen erg, u kan altijd meestarten met een nieuw 
spelletje als een spelletje is afgelopen. Er wordt doorlopend gespeeld, maar 
natuurlijk kan u altijd even pauze nemen om te genieten van een heerlijk 

drankje of om te supporteren. U kan 
spelletjes afwisselen maar als je een spelletje 
leuk vindt kan je het een aantal keren  achter 
elkaar spelen, zoals je zelf wenst.  
 
Nog niet overtuigd? Wel, als je een pijltje of 
een ander voorwerp van een 20 tot 25 gram 
een 2,37 meter ver kan werpen, dan kan je 
dartsen. We maken er gewoon een sportieve 
gezellige leuke avond van. 

 
Wanneer    Vrijdagavond 22/11  20:00 (deuren open om 19:45) tot 23:00 
óó 
 
Waar   Gildenhuis, Eikenstraat 13, 2840 Reet 
 
Prijs   Voorinschrijving  (*)   5€    Raak-leden  3€  (**) 
   Ter plaatse     6€   Raak-leden  4€ 
   In de prijs is een ‘eerste drankje gratis’ en verzekering 
inbegrepen 
 
(*) Voorinschrijving: U stort op rekeningnummer BE91 7895 5134 4176 van 
Raak-Reet het juiste bedrag met melding  ‘uw naam + 501’  
of                     ‘uw naam + 101’.  
 
(**) Indien u lid bent bij Raak maar niet in Reet, vermeld dan bij de betaling 
van 3€  ook uw   lidkaartnummer.  
 
Darts, eens een pijltje gegooid, morgen misschien wel een darts fan! 
 
 
 



Varia 
 

- Restaurantdag Gildenhuis: op zondag 27/10. Inschrijven vóór 21/10. 
Alle info staat op onze website. 
- Koekskesactie Pegode bestellen tot 16/10.     Bestellen kan via o.a. 
www.trooper.be/koekskes-actie-woonhuis-reet-pegode-vzw 
- Orgelconcert: op 16 november om 20 u is er een orgelconcert in onze 
kerk georganiseerd door vzw Orgelfonds van de H. Maria Magdalenakerk 
Reet in samenwerking met de Kerkraad van de H. Maria Magdalenakerk 
Reet. 
Contactgegevens: orgelfondsReet@outlook.com 
- SAMANA: pannenkoekenfestijn op zondag 13/10 van 14 - 18 u in het 
Gildenhuis. 
 

Heet van de naald  
 

Geert Van Hoeck is supervrijwilliger van het jaar. 
Op de uitreiking van de cultuurprijzen 2024 werd dit 
jaar in de cinema Roxy een verrassingslaureaat 
toegevoegd: de super supervrijwilliger… 
 
En niemand verbaasd dat die aan ‘onze Geert’ werd 
toegekend. Geert is superfier en gaat er prat op van niet 
alleen van Raak maar van alle Rumstse verenigingen 
meewerkend lid te zijn, uitgezonderd 1: … de vrouwengilde… 
Superverdiend natuurlijk… Proficiat Geert 
 
 
 
 
 



Petanque 
 

Zaterdag 31 augustus – Tornooi De Evers 
Wommelgem 
Met 4 tripletten waren we, dus 12 
deelnemers. Iedere ploeg heeft wel 
een of twee ronden van de drie 
gewonnen. Maar vooral, we zijn met 
15 flessen wijn naar huis gegaan. 
Komen daar nog prijzen van de 
tombola bij met daaronder zelfs een 
barbecue. Tel daar nog het goede 

weer bij dan was het een aangename namiddag. 
 
Woensdag 11 september – Mêlee Okra St Jozef 
Met een mêlee worden de deelnemers 
geloot en ingedeeld in tripletten, soms 
doubletten als het niet uitkomt. Er wordt dus 
met en tegen andere deelnemers gepeeld die 
uit andere clubs kunnen komen maar 
mogelijk ook uit de eigen club. Ieder van de 3 
ronden een nieuwe loting. Het heeft wel ook 
iets met geluk te maken met wie en tegen 
wie je staat. 
Maar als je winnaar bent moet je wel goed 
gespeeld hebben. En zo is onze Monique 
Smet als eerste uit de mêlee gekomen met 3 gewonnen matchen en 23 
plus punten. Ze wou eerst niet meedoen, misschien uit schrik om tegen te 
vallen. Maar toch meegedaan omwille van het wegvallen van andere leden 
en toch aangepord om mee te doen. Zo zie je maar. 
Marc Boen werd nog verdienstelijk 12de met 2 gewonnen matches en 14 
pluspunten. 
Paul Mampaey speelde voor Okra en werd derde. 



Dinsdag 17 september – mêlee Frank 
Terug een mêlee maar dan onder 
onze leden van Raak Petanque 
Reet ingericht op initiatief van 
Frank die ook voor de prijzen 
zorgde. 
Als winnaar kwam Hendrik aan de 
grote schuimwijnfles. Irene en 
Marc werden ex-aequo tweede. 
Maar ook de laatste kreeg een 

fles wijn als troostprijs. 
 
Dinsdag 24 september – Tornooi De Handschutter -Arosa 

Dit tornooi wordt gespeeld 
tussen 4 club teams die elk 
drie tripletten samenstellen 
die 3 matches tegen mekaar 
spelen. Het team met de 
meeste overwinningen en 
punten wint het tornooi.  

Present waren Raak Petanque Reet (RPR), Persewa en twee teams van 
Arosa. Gewoonlijk valt tegen de lokale teams van Arosa niet veel te doen. 
Zij wonnen dus de beker overhandigd door de zoon van De Handschutter 
overleden stichter van Arosa. Over RPR: we wonnen 4 matchen.  
 
 

Repaircafé (een terugblik) 
 

Op het repaircafé van dinsdag 24/9 kreeg Marcel vier defecte toestellen op 
zijn bord.  Een haardroger, twee keukenweegschalen en een boormachine. 
De haardroger geraakte niet meer hersteld.  Toen hij eindelijk terug een 
teken van leven gaf bleek hij meer een haarbrander dan een haardroger te 
zijn geworden.  Er kwam rook uit.  Het ding was tot op de draad versleten.  
Van de twee keukenweegschalen kreeg er één een tweede leven.  De 
andere was te ver heen.  



De boormachine was meer 
dan veertig jaar oud.  Het 
was een van de eerste met 
multivariabel vermogen (of 
hoe dat ook mag heten).  
Marcel kreeg het ding weer 
aan het draaien tot grote 
vreugde van de eigenaar die 
er zeer aan gehecht was. 
Niet elke herstelling lukt 
maar toch is het zeker de moeite een poging te wagen. 
In de loop van de maand april volgend jaar is er weer een repaircafé.  
(foto’s op de website) 
 
 

Trektocht. (een terugblik) 
 

We vertrokken rond 7 u aan het Brooikensplein om in de vroege 
voormiddag aan de camping in Moergestel (nl) de wandeling te beginnen.  
In de late namiddag waren we terug op de camping waar we onze tentjes 
rechtzetten, een doucheje namen en gingen eten.  Rond middernacht 
kropen we in onze tent om er ’s morgens weer uit te kruipen.  Dan ontbijt, 
tentje afbreken en start van het tweede deel van de wandeling.  In de late 
namiddag terug op de camping vanwaar met de auto weer huiswaarts. 
 
Ziedaar het verslag van de trektocht.  Maar er valt natuurlijk veel meer over 
te vertellen. 
Alhoewel sommigen het vertrek om 7 u ’s ochtends aan de vroege kant 
vonden, Moergestel is nog geen 100 km van hier, kwamen we veel later 
dan voorzien op de camping aan wegens verschillende omleidingen en 
gemiste pijlen. 
Uiteindelijk bereikten we toch camping De Lindehoef waar we verwelkomd 
werden door de uiterst vriendelijke en behulpzame uitbaters. De eerste dag 
van de wandeling bedroeg de afstand officieel 16,9 km, eerder meer dan 



min. We stapten door een prachtig landschap van vooral bos en langs vele 
schilderachtige vennen.  
Er werd gestruikeld over 
boomwortels maar over 
mensen die midden op 
het pad aan yoga en 
andere oefeningen 
deden, behoorde ook tot 
de mogelijkheden.  We 
aten aan de rand van een 
ven onder de bomen.  
Regelmatig hoorden we ‘ploep’ en ‘plons’.  Na grondig onderzoek bleken 
dat geen kikkers maar eikels te zijn die van de bomen vielen. 
Terug aangekomen op de camping vatten we het gewone ritueel van tentje 
opzetten, douche en restaurant aan.  In het restaurant kregen we het 
antwoord op de prangende vraag: is het nu Moergéstel of Moergestél zoals 
sommige GPS’en het uitspraken.  De plaatselijke bevolking zegt  
Moergéstel.    ’s Nachts in onze tentjes konden we luisteren naar een 

regenbui die overtrok en kerkklokken die de 
uren luidden. 
De ochtend werd opgevrolijkt door het 
strijklicht van de zon en door de koffiepot van 
Wendy.En dan tentjes afbreken en start van 
het tweede deel van de tocht.  Afstand 14,7 
km eerder meer dan min.  Weer door bossen 
en langs vennen.  ’s Middags aten we in het 
mos aan een ven met zicht op een 
fotogenieke afgestorven boom 
Daar waar we de eerste dag een overvloed 
van terrasjes hadden - we hebben er 

verschillende links moeten laten liggen - was het zondag op dat gebied wat 
minder.  Het eerste terras dat we tegenkwamen was dat van de vorige dag 
op het einde.  Daar sloten we trektocht af. 



Eddy heeft hier een zeer mooi parcours uitgestippeld.  Er werd geopperd 
dat deze wandeling bij de top 5 behoort.  Alleen, welke andere wandeling 
moeten we er dan uitwippen. 
Een heel jaar om daar over na te denken. 
(Foto’s op de website). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contactpersoon Raakpunt Reet: frans.andries@telenet.be. 
Olmenlaan 38, Reet.  03/288 84 06-0478/51 47 07 

Raakpunt Reet - rek.nr.: BE91 7895 5134 4176 
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