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Voorwoord 
 

De nieuwe lidkaarten zijn binnen.  Het is de eerste keer 
dat er ‘Raak’ op staat en niet meer ‘KWB’.  
Vóór eind november zal je wijkmeester bij u aanbellen 
om je lidgeld voor 2025 in orde te brengen. 
De prijs is nog steeds 35 euro voor het ganse gezin. 
Je lidkaart geeft je toegang tot een breed en gevarieerd 
aanbod van activiteiten die wij organiseren. 

 

Agenda voor de volgende maanden 
 

Za  2/11  Gezellig samenzijn 
Do 7/11  11-11-11 filmvoorstelling El Eco 
Zo  10/11   11-11-11 actie  wafels 
Vr  22/11   Dartsavond  
Vr 29/11  Kaas en wijn Gildenhuis 
Vr  13/12  Fris je verkeerskennis op 
 
 

Doorlopend 
 

Volleybal dins- & donderdag 20u30 tot 22u30    sportschuur 
Petanque dins- & donderdag 19u tot 22 u    sportschuur 
Badminton donderdag 20u30       sportschuur 
Tuinders 3de donderdag vd maand      Gildenhuis 
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Daarover kan je alles vernemen in ons ledenblad ‘Kroniek’ en op onze 
website.  Tweemandelijks ontvang je ook het Raak-magazine. 
We hopen je ook in 2025 tot onze leden te kunnen rekenen. 
 
 
 

11.11.11 Filmvoorstelling EL ECO       do 7/11 
 

Raak steunt 11.11.11. in Rumst 
Het centrale thema is dit jaar: 
KIES VOOR MENSELIJKHEID. 
Wij kunnen en willen niet aanvaarden dat de ene mens méér waard is dan 
de ander. 
Filmvoorstelling: EL ECO  i.s.m. RAAK en het Gemeentebestuur. INKOM 
GRATIS 
Een inkijk in een dorpsgemeenschap waar de vrouwen en kinderen het 
levensritme bepalen. 

‘El Eco’ raakt de essentie van 
het leven en portretteert 
opgroeien als een groot 
avontuur. De film is 
wondermooi, een 
meesterwerk en werd 
bekroond met zowel Beste 
Documentaire als Beste Regie 

op het filmfestival van Berlijn. 
Donderdag 7 november 20 uur in de Raadzaal van het Gemeentehuis 
Na de film kan je napraten bij een glaasje aangeboden door de gemeente 
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11.11.11 wafels          zo 10/11 
 

(H)eerlijke wafels in het Wafelcafé i.s.m.  RAAKpunt REET 

 ZONDAG 10 november van 11 tot 
18 uur in het GILDENHUIS -Eikenstraat, 
Reet 
GEZELLIG AAN TAFEL met versgebakken wafels met of zonder slagroom bij 
een drankje. 
OF  
TAKE AWAY, vooraf te bestellen via QR-code (deze is aangepast want die in 
vorige Kroniek werkte niet).  
 
 

 
Dartsavond RAAK-Reet                vr 22/11 
 

22 november – Gildenhuis Reet 
 
U kent het spelletje niet, u hebt nog nooit een pijltje gegooid, u hebt al 
eens een pijltje gegooid maar eindigen met een dubbel is toch iets te 
moeilijk, u  hebt het spelletje al eens op tv gezien maar dat is het dan, ... 
geen probleem. Met enkele fun-spelletjes leert u het bord kennen en met 
spelletjes 101 en 301 eindigend op een single leert u het spel 
spelenderwijs. 
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U speelt het spel en wil u meten met andere spelers? Geen probleem, bij 
ons kan je een 501 spelen eindigend op een dubbel. Misschien wel in een 
verrassend frisse andere formule dan echte competities, maar daarom niet 
minder leuk. 
 
Bij elk spelletje dat u speelt kan u een punt verdienen. Degene met de 
meeste punten op het einde van de avond wint een prijsje. Er zijn 2 prijzen 
voorzien, eentje voor de 101’ers en eentje voor de 501’ers. 
Bij inschrijving geeft u gewoon op of u voor 501 of 101 gaat. 
 

Indien u later komt, geen erg, u kan 
altijd meestarten met een nieuw 
spelletje als een spelletje is afgelopen. Er 
wordt doorlopend gespeeld, maar 
natuurlijk kan u altijd even pauze nemen 
om te genieten van een heerlijk drankje 
of om te supporteren. U kan spelletjes 
afwisselen maar als je een spelletje leuk 
vindt kan je het een aantal keren  achter 
elkaar spelen, zoals je zelf wenst.  
 

Nog niet overtuigd? Wel, als je een pijltje of een ander voorwerp van een 
20 tot 25 gram een 2,37 meter ver kan werpen, dan kan je dartsen. We 
maken er gewoon een sportieve gezellige leuke avond van. 
 
Wanneer    Vrijdagavond 22/11  20:00 (deuren open 19:45) tot 23:00 u. 
 
Waar   Gildenhuis, Eikenstraat 13, 2840 Reet 
 
Prijs   Voorinschrijving  (*)   5€    Raak-leden  3€  (**) 
   Ter plaatse     6€   Raak-leden  4€ 

 In de prijs is een ‘eerste drankje gratis’ en verzekering 
inbegrepen 
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(*) Voorinschrijving: U stort op rekeningnummer BE91 7895 5134 4176 van 
Raak-Reet het juiste bedrag met melding  ‘uw naam + 501’  
of                     ‘uw naam + 101’.  
 
(**) Indien u lid bent bij Raak maar niet in Reet, vermeld dan bij de betaling 
van 3€  ook uw   lidkaartnummer.  
 
Darts, eens een pijltje gegooid, morgen misschien wel een darts fan! 
 
 

Fris je verkeerskennis op       vr 13/12 
 
Raak frist je kennis van de wegcode op! 
We verplaatsen ons allemaal bijna 
dagelijks in het verkeer. Om een goede 
chauffeur te zijn, is een goede kennis van 
de verkeersregels onontbeerlijk. Wij 
geven je de kans om ze in enkele uurtjes 
tijd volledig up-to-date te brengen. 
Aan de hand van filmpjes, dilemma’s, 
vragen en animaties worden 
uiteenlopende aspecten van het verkeer 
besproken. Verwacht je aan een 
interactieve, boeiende avond waarin je 
sowieso iets bijleert. 
De lesgever is een instructeur die door departement mobiliteit erkend is als lesgever, en 
die ervaringsdeskundige is in rijopleidingen. 
Ook toe aan een opfrissing van je verkeerskennis? De workshop vindt plaats op vrijdag 
13 december in zaal Het Gildenhuis om 19.30 u. 
Deelname kost 5 € drankje inbegrepen. Inschrijven kan zolang er plaatsen zijn (max 45 
p) bij frans.andries@telenet.be 
Graag overschrijven op onze Raak rekening BE91 7895 5134 4176 
Neem voor meer info een kijkje op https://bruisendebuurt.be/activiteiten/opfrissen-
van-de-wegcode/ 
 

 

mailto:frans.andries@telenet.be
https://bruisendebuurt.be/activiteiten/opfrissen-van-de-wegcode/
https://bruisendebuurt.be/activiteiten/opfrissen-van-de-wegcode/
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Varia 
 

-  Rupelkerkkoor: 
Vroeger had onze parochie het Magnificatkoor.  Dat bestaat helaas niet 
meer. 
Maar er is nog wel het Rupelkerkkoor waar verschillende van onze Raak-
leden in meezingen. 
Op zondag 24 november om 11 u brengt het Rupelkerkkoor een 
concertmis in de H.Hartkerk in Boom. 
Ze zingen o.a. Missa Pia van Herman Roelstraete en Locus 1ste van Brückner. 
U wordt hartelijk uitgenodigd. 
 
 - Pegode Woonhuis Reet heet u hartelijk welkom op het 8ste 
pannenkoekenfestijn op zondag 17 november van 14 tot 18 u in zaal 
Gildenhuis 
 
- Orgelconcert: op 16 november om 20 u is er een orgelconcert in onze 
kerk georganiseerd door vzw Orgelfonds van de H. Maria Magdalenakerk 
Reet in samenwerking met de Kerkraad van de H. Maria Magdalenakerk 
Reet. 
Contactgegevens: orgelfondsReet@outlook.com 
 
 - Vzw Joert: nodigt uit op hun jaarlijks Joertvuur, gezelligheid en 
vriendschap rond een warm herfstvuur op 23/11.  Shakedown Tim komt 
plaatjes uit de oude doos draaien en aaneenpraten.  Er zijn drankjes, 
hapjes, muziek en vrolijkheid van 14 u tot 00u. 
Vzw Joert is gelegen in de tuin van De Vaeren, Eikenstraat, Reet. 
https://www.joert.be/ 
 
 - 18e KAAS- & WIJNAVOND  
Op vrijdag 29 november is het zover.   We bieden opnieuw 2 formules aan : 
-Formule 1 : THUISGELEVERD, hygiënisch verpakt en keuze om een flesje 
wit of rode wijn eraan toe te voegen. 

mailto:orgelfondsReet@outlook.com
https://www.joert.be/
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-Formule 2 : IN DE FEESTZAAL, deelname aan het kaasbuffet in de feestzaal 
en ruime keuze uit verfijnde wijnen (en andere dranken) 
Voor de NIET kaasliefhebbers, voorzien wij een uitgebreide visschotel.   
Op www.raakreet.be  vinden jullie de info folder en 
inschrijvingsmogelijkheden terug.   Inschrijven kan tot 25/11! 
De opbrengst komt -samen met de opbrengst restaurantdag- ten goede 
aan onderhoud en herstellingen van/aan onze feestzaal.  
 
 

Petanque 
 
 
 

 
Dinsdag 1 oktober – Petanquersvlaaien 
Volgens de jaarlijkse traditie was er voor de 
petanquers begin oktober de vlaaienslag.  
Eerst nog wat spelen , dan aanvallen. Met 
de vele helpende handen kwam dat in orde. 
 
 
 
 

Zondag 20 oktober – 
Theater “De Cochonet” 
Plots kwam er een idee 
om eens naar het 
theater te gaan. Zeker 
het onderwerp “De 
Cochonet” sprak ons als 
petanquers aan. 
De cast met Carry 
Goossens en Erik Goris 
zou een garantie zijn. 
Het decor: een petanque 
terrein naast een boompje, een echte cochonet en fictieve petanqueballen. 
Er is interactie tussen twee karakters de ene arrogant de andere ondergaat de 

http://www.raakreet.be/
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opmerkingen van de ander. 
De ondertoon is er maar de humor is daarbij niet ver weg,  
Het ging door in het Fakkeltheater in Antwerpen. Met 8 waren we. Er moest een datum 
gekozen worden die niet samenviel met andere activiteiten. Alleen werd er enkel naar 
lokale zaken gekeken. Er was gepland dat we met de bus zouden gaan. Gelukkig op tijd 
kregen we in de gaten dat er ook nog een marathon van Antwerpen doorging 
waardoor zowat alles afgesloten was. Dan maar allen in 2 wagens gepropt om daar te 
geraken. 
Om van de emoties te bekomen zijn we dan maar op restaurant geweest in Aartselaar. 
 
 
 

Verslag Thailand (een terugblik) 
 
 

 
Op vrijdag 4 oktober hielden Retenaars Geert De Bruyn en Kristin Daemen een 
voordracht over Thailand in het Gildenhuis.  Deze organisatie, samen met het 
Davidsfonds, lokte ongeveer een 80-tal deelnemers. 
 
Geert en Kristin verbleven om professionele reden 15 jaar in Thailand, het Land van de 
Glimlach, en hadden er dus heel wat ervaring opgedaan die ze nu samen met ons 
deelden.  Alle aspecten van Thailand kwamen aan bod: de aardrijkskunde, cultuur, 
flora, fauna, godsdiensten, koningshuis enz…  Foto’s op het scherm gaven ons een 
beeld. 
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Tijdens de pauze werden we vergast op een typische Thaise soep en een wrap.   
Rond 11u30 werd de voordracht afgesloten alhoewel Geert en Kristin waarschijnlijk 
bijlange na nog niet uitverteld waren. 
 
De deelnemers hadden deze avond heel wat opgestoken  over dit Zuidoost-Aziatische 
juweel. 
 
 

 
 

Als je deze Kroniek kwijt bent, 
je vindt hem altijd terug op 

www.raakreet.be 
 

 
 

Halloween Noeveren (een terugblik). 
 
Halloween tocht in Noeveren met een volledige groep en het was 
Raaaaaaaaaaaaaaak!!! 
 
Een doorwrocht beschrijf van een verwrongen avond in Noeveren. Hopelijk niet te 
dodelijk .... 
 
Hallo? 
Halloween! 
Iets gezien? 
 
Noeveren. Gewoon de laatste, veel te warme, vrijdag van oktober. Gewoon? Niet 
gewoon! Gewone woorden weigeren de scheve spasmen te schrijven die de buurt 
beheksten. De griezel droop van de straten en door de bossen.  
Geen doordeweekse vrijdagavond, maar eentje met Grrr, Eèk, Whoo en Whoops, door 
een grimmig bloeddecor, schaduw van psycho psychiatrie. Zware zwarte spinnen 
werden geboren na keizersnede met boomzaag (misschien Stihl, maar zeker niet stil 
onder de pijnkreten en de gillende boomzaag). De waanzin weggesneden, uitgebeend, 
achtergelaten. 
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Wij struikelden door luzzes en steenovens, 
oude loodsen en straatjes waar de buurt ons 
vergastte op een macabere psycho, psychia 
of gewoon psychiatrie. Griezel gevonden 
tussen gruizelementen van stenen en klei.  
Gastoptredens van dan plots toch dansende 
lijken, akelige danspassen en een 
geestverkennende magician fileerden de 
foute fantasie van de buurtbewoners. 
De bossen van Noeveren, gladde bodem, 
grijpende takken, springende monsters, 
gillende griezels. Dode duisternis uiteen 
gereten door kille kreten. 
Het operatiekwartier rood en guur, vlees en 
bloed uit lillende buiken en vertrokken 
gezichten. Vleesgeworden geesten feestten 
achter levende lijken. Grijpende handen, 

trillende harten, rondslingerende vingers en voeten. Uitgedanst. 
En de maan zag dat het goed was. Rond 1 uur vond ons hart zo’n beetje zijn normale 
cadans terug. Achter het trillende licht van onze fiets reden we naar huis. Alles anders 
dan anders. 
De ongelijken waren weer eens afwezig. 
 

 
 
Herfstwandeling. (een terugblik). 
 
Dirk liet ons tot het laatste nippertje in het ongewisse waar de wandeling nu eigenlijk 
zou doorgaan.  In de Congo was het enige wat we wisten.  Hij stuurde wel een kaart 
met het parcours maar zonder enige plaatsnaam erop vermeld.  Meest waarschijnlijke 
was rond Galmaarden in het Pajottenland. 
Niet dus.   
 
Neerijse tussen Brussel en Leuven, was het.  In de herfst van 2013 waren we er ook 
geweest en nu in 2024 was het er nog even mooi. 
Met 12 stappers trokken we door de streek. 
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Bij de start was het vraag of het nodig was een jas mee te nemen.  Degenen die hem 
achterlieten hadden geen ongelijk want het werd een mooie warme dag.  Haast een 
zomerse dag. 
We trokken door het glooiende landschap waar ’s ochtends nog nevel over hing.  Een 
troep paarden die zich weerspiegelde in een meertje deed ons wanen in de Farwest. 
’s Middags aten we op het ontruimde kerkhof onder de kerktoren van Vossen. Drank 
konden we halen in het café van de plaatselijke fanclub van Evenepoel. 
 
Na 18 km was de wandeling rond en werd nog nagekaart over deze zomerse herfstdag 
op een plaatselijk terras. 
Foto’s op de website. 
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Gezellig samenzijn (een terugblik) 
 
Een reusachtige pan van meer dan 1 meter doormeter volgeladen met rijst met erop 
een overvloed aan mosselen, scampi, rivierkreeftjes, worstjes,  kip, calamares enz. dat 
heet paella.  Daar mochten de 57 deelnemers 
van het gezellig samenzijn van genieten.  Het 
alternatief was zarzuela. 
 

 
 
 
 
 
 
Daarna was er het optreden van  
Stef Vanpoucke, een humorcreateur, met zijn 
programma ‘De Comedy Connaisseur’. 
Hij voerde ons mee in een tijdreis vol weetjes en 
anekdotes over humorhelden gaande van Charlie 
Chaplin, Danny Kaye, de Funès, Alex Agnew, Geert 

Hoste en nog vele anderen.  Een kort quizje waarin kenwijsjes van humorprogramma’s 
moesten geraden worden was er ook. 
Dat Stef zich in deze wereld meer dan thuis voelt is duidelijk. 
De opmerking waarom bepaalde humoristen niet aan bod kwamen lag gewoon aan 
het feit dat als hij volledig wou zijn hij nog dagen kon verder vertellen. 
Zeker en vast een leuke en gezellige avond. 
Foto’s op website. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contactpersoon Raakpunt Reet: frans.andries@telenet.be. 
Olmenlaan 38, Reet.  03/288 84 06-0478/51 47 07 

Raakpunt Reet - rek.nr.: BE91 7895 5134 4176 

mailto:frans.andries@telenet.be

